
Minicamping de Vergulde Hand
Met 16 staanplaatsen, zomer en winter beschik-
baar voor tijdelijk recreëren met ook de 
mogelijkheid voor een goedkope maandplaats. 
Dit gelegen achter de boerderij op een 
ingesloten veld het veel struweel 
dat zorgt voor veel vogeltjes.

’T Buitenland
Een tentenveld met 8 plaatsen wordt verhuurd  
aan Menno Brouwer. Helemaal terug naar de 
basis van eenvoudig recreëren in Mongoolse 
Yurts, Tipi, Pipowagen of Finse Kota.

Hooiberg de Vergulde Hand
De uitstraling van het oude landelijke boeren- 
leven. Een mooie hooiberg als groepsaccommo-
datie waar 14 personen kunnen overnachten. 
Er is ook een oude kalverstal als chillroom.

Vijfhuizenbaan 33a, 5133 NH  Riel
Ans: 06 398 719 35, Piet: 06 229 860 26
www.doeboerderijdeverguldehand.nl

Doeboerderij
De Vergulde Hand

Iedere zondagmorgen 
ben je welkom in ons 

buurthuis ‘Zonder Poespas’ 
voor een bakkie of 

een vraag

Recreatie- en doeboerderij 
de Vergulde Hand

Je bent van 
harte welkom



Oude ambachten brengen wij weer tot  
leven in onze smederij van Jan van Zon
Houtsnijwerk wood carving  met beitels gutsen of 
draaibank uit een klooster uit Tilburg. 
Schilderen met Piet op onze hooizolder boven de 
voormalige koeienstal. Leef je uit!

Piet en Ans

Kapschuur de Reünie
Wil je met vrienden of kennissen een ruimte huren 
voor een gelegenheid, dan is dit de uitgelezen plek. 
Regel alles zelf, huur de kapschuur! Dit kan alleen 
voor overdag. We hebben meerdere koekasten, 
een authentieke grote bar met krukken en fraaie 
feestverlichting. Gezelligheid gegarandeerd!

Recreatie- en doeboerderij de Vergulde Hand

Wij zijn een fervent supporter Cittaslow

* Wij zien dit als een fundament voor kwaliteit van 
onze leefomgeving.

* Een gezond milieu met kwaliteit van leefomgeving.
* Wij koesteren cultuurhistorisch erfgoed en  

plaatselijke tradities.
* Gezondheid en welzijn samen vormen we een  

veerkrachtig leefgemeenschap.
* Het samen delen van vreugde en verdriet op de 

meest bijzondere plaatsen. 

Je bent van 
harte welkom

Het meest bijzonder is ons 
Buurthuis ‘Zonder Poespas’.

Een thuis voor mensen die zich hier thuis voelen, 
vrienden, passanten of herinneringen delen van 
nabestaande in het museum. 

Graag willen we je verwelkomen op onze meest 
bijzondere plek dit elke zondagmorgen In ons buurt-
huis ‘Zonder Poespas’ voor bakkie of een vraag .


